
ZOEN EN ZOEF!

Neem hier nog snel afscheid.  
En op school enkel luchtknuffels.



EEN BEETJE BANG?

Babbelen helpt! Vertel het aan de juf of meester.  
Of aan een vriendje.



IK BOUW 
MIJN EIGEN PLEKJE 

We gebruiken onze eigen spullen.  
En blijven aan onze bank.



ECHTE HELDEN  
DRAGEN MASKERS

En ook achter dat mondmasker van de juf of 
meester zit een mooie lach.



IK HELP  
DE BEESTJES OM ZEEP

Handen wassen doen we goed en vaak.



IN MIJN BUBBEL 
AMUSEER IK MIJ DUBBEL

We spelen in ons eigen groepje.  
En houden afstand.


